


Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet
is een jaarlijks terugkerend programma
van sprekende herdenkingen. Vertellers,
bezoekers en bewoners delen verhalen
in huizen waar Joden of verzetslieden
woonden en werkten voor, tijdens en vlak
na de Tweede Wereldoorlog. Kom op 30
april, 3 en 4 mei langs in Groningen om
naar de verhalen te luisteren en indrukken
te delen. Bekijk het programma op onze
website: www.jck.nl/groningen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De herdenkingen op locatie zijn gratis
toegankelijk en de bijeenkomsten duren
maximaal een uur. Houd rekening met
een beperkt aantal plaatsen. Reserveren
is niet mogelijk dus kom ruim op tijd.

OVER DE ORGANISATIE

Op 30 april, 3 en 4 mei wordt in
Groningen Open Joodse Huizen |
Huizen van Verzet georganiseerd door
Stichting Folkingestraat Synagoge

en het Oorlogs- en Verzetscentrum
Groningen, in samenwerking met lokale
partners en met ondersteuning van

het Nationaal Holocaustmuseum. De
herdenkingsbijeenkomsten zijn mogelijk
dankzij de inzet van talloze vrijwilligers
en de steun van donateurs en fondsen.
Met veel dank aan alle betrokkenen.
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IN HEEL NEDERLAND

Benieuwd in welke 17 steden Open
Joodse Huizen | Huizen van Verzet nog
meer wordt georganiseerd? Kijk op
www.jck.nl/openjoodsehuizen.

TALKSHOW

Naast de herdenkingen op locatie is
er een online talkshow. We spreken
met overlevenden, nabestaanden

en bewoners over bijzondere
oorlogsverhalen. Bekijk de uitzending
op 3 mei om 20.00 uur op
www.jck.nl/talkshow.
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